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Liturgie voor de eredienst op  
 

zondag  7 december  2025 om 
 
10.00 uur in de Protestantse Kerk te Nieuw-Vossemeer 

 

 

 
Voorganger: ds.   N. Roggeband 
Ouderling: dhr   Henk Moerenhout 
Diaken: dhr.  Arjan Wensink 
Organist: mw.  Gertje van Elsacker 
Koster: dhr.  Arjan Wensink 
Videoteam: dhr.  Marcel de Jong 
 
Bloemschikking 
Tweede Advent   
Matteüs 3: 1-11 
“Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij” 
Johannes de Doper was als profeet duidelijk. Zijn uitspraken logen er niet om: 
“Bekeert u. Hij kondigde de komst van het koninkrijk van God, in de persoon 
van  Jezus Christus, aan. We bereiden ons in de adventsperiode voor op het 
vieren van  de geboorte van Jezus. Met kerst gedenken wij de komst van Jezus 
en het begin   van het koninkrijk van God. 
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VOORBEREIDING 
 
Orgelspel 

Welkom en mededelingen 

Moment van stilte 

De kaarsen worden aangestoken met het licht van de Paaskaars 

 
Aanvangslied  283  : 1,2,3,4 en 5       (gemeente gaat staan) 

 

1  In de veelheid van geluiden 

in het stormen van de tijd, 

zoeken wij het zachte suizen 

van het woord, dat ons verblijdt. 

 

2  En van overal gekomen, 

drinkend uit de ene bron, 

bidden wij om nieuwe dromen, 

richten wij ons naar de zon. 

 

3  Want wij mensen op de aarde 

raken van het duister moe. 

Als uw hart ons niet bewaarde 

sliepen wij ten dode toe. 

 

4  Laat uw dauw van vrede dalen 

in de voren van de tijd. 

Vat ons samen in de stralen 

van uw goedertierenheid. 

 

5  Die ons naam voor naam wilt noemen, 

al uw liefde ons besteedt, 

zingend zullen wij U roemen 

en dit huis zingt met ons mee! 
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Groet en bemoediging        (beurtspraak)  

Voorganger: De Heer zij met u 
Allen:  Ook met u zij de Heer 
Voorganger: Onze hulp is de NAAM van de Heer 
Allen:  Die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen 

(De gemeente gaat zitten) 

Drempelgebed 

Zingen  Psalm  139 : 1, 2  en 14 

 

1  Heer, die mij ziet zoals ik ben, 

dieper dan ik mijzelf ooit ken, 

kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 

Gij volgt mij waar ik zit of sta. 

Wat mij ten diepste houdt bewogen, 

’t ligt alles open voor uw ogen. 

 

2  Gij zijt zo diep vertrouwd met mij: 

wie weet mijn wegen zoals Gij? 

Gij kent mijn leven woord voor woord, 

Gij hebt mij voor ik spreek gehoord. 

Ja overal, op al mijn wegen 

en altijd weer komt Gij mij tegen. 

 

14  Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt 

toch open voor uw aangezicht. 

Toets mij of niet een weg in mij 

mij schaadt en leidt aan U voorbij. 

O God, houd mij geheel omgeven, 

en leid mij op de weg ten leven. 

 

RONDOM HET WOORD 

 
Gebed bij de opening van het Woord 
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Schriftlezing :   Zacharia  14  : 1 t/m 9 

Het laatste gevecht om Jeruzalem 

1De dag dat de Heer komt, is dichtbij! Dan zullen de vijanden van Jeruzalem de 
hele stad leegroven en alles onder elkaar verdelen. 

2De Heer zegt over die dag: ‘Ik zal ervoor zorgen dat alle volken Jeruzalem 

aanvallen. Ze zullen de stad veroveren. Dan worden de huizen leeggehaald en 
de vrouwen verkracht. De helft van de mensen moet de stad verlaten, de 

andere helft mag blijven.’ 

3Maar dan zal de Heer zelf tegen die volken gaan strijden, net als vroeger.  

4-5Op die dag zal de Heer op de Olijfberg gaan staan, die aan de oostkant van 
Jeruzalem ligt. De Olijfberg zal in twee stukken scheuren: de ene helft schuift 

naar het noorden, de andere naar het zuiden. Daardoor komt er een heel groot 

dal, dat van oost naar west loopt, tot aan de stad Asel. 
De inwoners van Jeruzalem zullen vluchten naar dat dal. Ze zullen de stad uit 

vluchten, net zoals vroeger hun voorouders gevlucht zijn. Die vluchtten voor de 
aardbeving in de tijd van koning Uzzia van Juda. Maar nu zal de Heer, mijn God, 

de inwoners van Jeruzalem te hulp komen met heel zijn hemelse leger. 

De Heer wordt koning van de hele aarde 

6Op de dag dat de Heer komt, gaan de zon, de maan en de sterren niet 
schijnen.  

7Alleen de Heer weet wanneer die dag zal zijn. Het zal anders gaan dan op alle 
andere dagen. Het wordt geen dag en het wordt geen nacht, maar ’s avonds 

komt er weer wat licht. 

8Op die dag begint er in Jeruzalem een bron te stromen waar helder water uit 
komt. Het water stroomt de stad uit: de ene helft stroomt naar de Dode Zee, 

de andere helft naar de Middellandse Zee. Het water stroomt het hele jaar 
door, in de zomer en in de winter. 

9Op die dag zal de Heer koning worden van de hele aarde. Alle mensen zullen 

hem als God vereren, hem alleen. 

 

Zingen  Lied  454 : 1,2 en 3 

 

1  De mensen die gaan in het duister, 

die wonen in ’t land van de dood, 

zij zullen een licht zien stralen; 

het hemelse morgenrood. 
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2  Zij zullen weer zingen van vreugde, 

de angst en de nood zijn voorbij, 

geen vijand marcheert door de straten, 

de kinderen spelen weer vrij. 

 

3  De stok die hen sloeg is gebroken, 

geen mens wordt vertrapt of verdrukt. 

Zij krijgen weer tijd van leven, 

er is een begin van geluk! 

 

Evangelie lezing  Matteüs   24 :  32  t/m  44 

Het voorbeeld van de vijgenboom 

32Jezus gaf een voorbeeld: ‘Het is net als met de vijgenboom. Elk jaar zie je 

nieuwe bladeren aan zijn takken komen. Dan weet je dat het snel zomer 
wordt.  

33Dat geldt ook voor de dingen waarover ik verteld heb. Als je al die dingen ziet 

gebeuren, dan weet je dat het einde snel zal komen. 

34Luister goed naar mijn woorden: Sommige mensen die nu leven, zullen dat 

nog meemaken.  

35De hemel zal verdwijnen, en de aarde zal verdwijnen. Maar mijn woorden 

zullen nooit verdwijnen.’ 

De Mensenzoon komt onverwacht 

36-37Jezus zei: ‘De Mensenzoon zal onverwacht komen. Niemand weet precies 
wanneer dat gaat gebeuren. Ook de engelen in de hemel weten het niet. Zelfs 

ik weet dat niet. Alleen God, de Vader, weet dat. 
Het zal net zo gaan als in de tijd van Noach.  

38-39Toen waren de mensen bezig met gewone dingen: met eten, drinken en 

trouwen. Niemand wist wat er ging gebeuren. Totdat de dag kwam dat Noach 
zijn boot in ging. Toen kwam plotseling de grote overstroming, en alle mensen 

verdronken. Net zo plotseling zal ook de Mensenzoon komen. 

40Als de Mensenzoon komt, mag niet iedereen met hem mee. Als er 

bijvoorbeeld twee mannen aan het werk zijn op het land, mag maar één van 
hen met de Mensenzoon mee. De ander moet achterblijven.  

41Of als er twee vrouwen graan aan het malen zijn, mag maar één van hen met 

de Mensenzoon mee. De ander moet achterblijven. 
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Blijf goed opletten 

42Blijf opletten! Want jullie weten niet wanneer jullie Heer zal komen.  

43-44Stel dat je van tevoren weet wanneer er een dief komt. Dan blijf je wakker 

en zorg je ervoor dat die dief niet bij je kan inbreken. Maar jullie weten niet 
wanneer de Mensenzoon komt. Dus moeten jullie altijd klaarstaan. Onthoud 

dat goed! 

 

Zingen   lied  321 : 1, 6 en 7 

 

1  Niet als een storm, als een vloed, 

niet als een bijl aan de wortel 

komen de woorden van God, 

niet als een schot in het hart. 

 

6  Niet in het graf van voorbij, 

niet in een tempel van dromen, 

hier in ons midden is Hij, 

hier in de schaduw der hoop. 

 

7  Hier in dit stervend bestaan 

wordt Hij voor ons geloofwaardig, 

worden wij mensen van God, 

liefde op leven en dood. 

 

Uitleg en verkondiging 

 

Meditatief orgelspel 

 

Zingen  lied  439  :  1 en 2 

 

1  Verwacht de komst des Heren, 

o mens, bereid u voor: 

reeds breekt in deze wereld 

het licht des hemels door. 

Nu komt de Vorst op aard, 
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die God zijn volk zou geven; 

ons heil, ons eigen leven 

vraagt toegang tot ons hart. 

 

2  Bereid dan voor zijn voeten 

de weg die Hij zal gaan; 

wilt gij uw Heer ontmoeten, 

zo maak voor Hem ruim baan. 

Hij komt, – bekeer u nu, 

verhoog de dalen, effen 

de hoogten die zich heffen 

tussen uw Heer en u. 

 

GEBEDEN EN GAVEN 

 

Dankzegging - voorbeden - stil gebed - het Onze Vader. 

 

Inzameling van de gaven  

  1e collecte voor  Diaconie 
  2e collecte voor  Catechese en Educatie 
  3e collecte voor  Onderhoud kerken 
 
Tijdens de collecte wordt  Ubi Caritas    gezongen  lied 568a 

Ubi caritas et amor, 

ubi caritas Deus ibi est. 

 

ZENDING EN ZEGEN 

 

Slotlied    418 : 1, 2, 3 en 4 

 

1  God, schenk ons de kracht 

dicht bij U te blijven, 

dan zal ons geen macht 

uit elkander drijven. 
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Zijn wij in U een, 

samen op uw wegen 

dan wordt ons tot zegen 

lachen en geween. 

 

2  Niemand kan alleen, 

Heer, uw zegen dragen; 

zegen drijft ons heen 

naar wie vrede vragen. 

Wat Gij schenkt wordt meer 

naar gelang wij delen, 

horen, helpen, helen, – 

vruchtbaar in de Heer. 

 

3  Vrede, vrede laat 

Gij in onze handen, 

dat wij die als zaad 

dragen door de landen, 

zaaiend dag aan dag, 

zaaiend in den brede, 

totdat in uw vrede 

ons hart rusten mag. 

 

4  God, schenk ons de kracht 

dicht bij U te blijven, 

dan zal ons geen macht 

uit elkander drijven. 

Zijn wij in U een, 

samen op uw wegen 

dan wordt ons tot zegen 

lachen en geween. 

 

Zegen                   (gezongen AMEN) 
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MEDEDELINGEN 
Koffiedrinken 
Wij nodigen u van harte uit om na de dienst koffie, thee of limonade te blijven 
drinken en elkaar te ontmoeten. 
 
Kerkdiensten 
Zondag  14 december 2025 om 10.00 uur in de Martinuskerk te Halsteren. In 
deze dienst gaat ds. K. van de Broeke  voor. 
 
Kerstmarkt  2025 

13 december 2025  van 10.00 tot 14.30 uur is de deur van de Martinus kerk 

weer geopend voor de Kerstmarkt 

- De Bloemengroep  heeft weer een grote hoeveelheid bloemstukjes 

gemaakt, die op de Kerstmarkt gekocht kunnen worden. 

- Een beperkt aantal stands zorgen mede voor gezelligheid. 

- Er is gelegenheid  voor  een kopje koffie/thee, glühwein, soep w.o. 

erwtensoep te gebruiken. 

- De opbrengst van de Kerstmarkt komt ten goede aan het plaatselijke 

kerkenwerk in Halsteren en Nieuw Vossemeer.  

- De ZWO zal zich presenteren met het project Bangladesh van Kerk in 

Aktie 

 
Volg ons op: facebook (@pghnv)  en Instragram (@pknhnv) of  www.pghnv.nl/ 
Berichtjes sturen naar: pghnv@gmail.com 
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